Boeddhisme
Leven van Boeddha
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De eigenlijke naam van Boeddha, de grondvester van het boeddhisme, luidde Siddhartha Gautama (ca. 560 tot 483 v.Chr.). Boeddha is een titel die betekent: de ‘verlichte’. Hij werd geboren in India als prins in de krijgsadel-kaste. Hij wendde zich in de loop van zijn leven steeds meer af van de wereldlijke dingen. Uiteindelijk leidde hij een leven waarin onthouding en meditatie centraal stonden.
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Waar kalmte is, is geen komen en gaan.
Waar geen komen en gaan is,
is geen geboorte of dood.

Waar geen geboorte of dood is, is niets.
Noch hier, noch op een andere plek.
In deze toestand
houdt alle lijden op te bestaan.

Siddharta Gautama Boeddha
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 “Uit de rijk opgesmukte legenden, waarmede ontvangenis en geboorte van Boeddha in de boeddhistische overlevering zijn omrankt, zij hier slechts de geschiedenis vermeld, die spreekt van een wonderbaarlijke profetische droom van zijn koninklijke moeder. Deze droomde namelijk dat zij, door vier konijnen ontvoerd, in een gouden paleis op een zilveren berg werd gebracht, waar een witte olifant, die in zijn zilveren slurf een lotusbloem droeg, driemaal om haar heen ging en door haar rechterzijde haar schoot binnenging. De koning riep een raad van vierenzestig wijze brahmanen bijeen om hun de droom voor te leggen. Zij duidden deze zo, dat de koningin een jongen ter wereld zou brengen die, indien hij in huis bleef, een koning en wereldheerser zou worden, indien hij echter het huis van zijn vader zou verlaten, zou hij een verlichte wijze worden, die de sluier van onwetendheid van de wereld weg zou trekken. De koninklijke vader wilde zijn zoon liever als opvolger in zijn heerschappij dan als een van de wereld afgekeerde wijze zien. Hij liet hem derhalve in pracht en rijkdom opvoeden en trachtte alles van hem ver te houden, wat de opgroeiende knaap op de ellende van de wereld opmerkzaam kon maken. Doch bij een rit naar het park zag Boeddha een verzwakte, trillende grijsaard; bij een tweede rit een van koorts schokkende zieke; een derde keer een in staat van ontbinding verkerend lijk; ten slotte echter een monnik, die een verheerlijkte rust, boven alle ellende van de wereld verheven, in zijn gelaatstrekken droeg. Deze beelden van ouderdom, ziekte, leed en dood prentten zich onuitwisbaar in de ziel van de jonge man. Een diep onbehagen en walging van zijn weelderige omgeving grepen hem aan. Hij besloot elk bezit en het recht op de vorstelijke troon prijs te geven, verliet in de nacht zijn slapende gade en zijn pas geboren zoon en trok weg, de eenzaamheid in, als asceet en zoeker naar verlossing van het leed van deze wereld. In dezelfde nacht verliet hij het vaderlijk rijk, zwierf verder en vestigde zich in den vreemde op een plaats, Oeroevéla genaamd, om zich daar aan de strengste ascese en overpeinzing te wijden. Hij gaf zich met een zo overmatige geestdrift aan de boeteoefeningen over, dat hij tot een skelet vermagerde en de bros geworden haren bij bossen van zijn hoofd en lichaam afvielen. Toen hij evenwel zo tot aan de uiterste grens van zelfkastijding was gegaan, kwam bij hem het besef op dat hij op deze weg niet tot het ware inzicht was opgestegen. Hij liet de ascese varen. Hij zette zich wederom neer onder een schaduwrijke boom, nu zonder ascese, maar vastbesloten deze plaats niet eerder te verlaten dan dat de ware kennis in hem opgedoemd was. En hier geschiedde het, dat hij in een bovennatuurlijk visioen de eeuwige kringloop aanschouwde, waarin alle wezens geboren worden, sterven en opnieuw opstaan”. … “Tot aan zijn dood op tachtigjarige leeftijd leidde hij het leven van rondtrekkende pelgrim, leraar en helper van de mensen. Hij doorzwierf het gehele noordoostelijk deel van India; leerlingen en aanhangers sloten zich bij hem aan en de roem van zijn wijsheid verbreidde zich alom. Talrijke wonderbaarlijke bekeringen worden overgeleverd. Hij stierf in de armen van zijn lievelingsleerling Ananda, terwijl, volgens de legende, het bloemen van de hemel regende en een hemelse muziek weerklonk”. H.J. Störig, Geschiedenis van de filosofie, Houten 2000, 52-53. 

Zo ging hij het parinirwana binnen, de toestand waarin de verlichtte mens terecht komt bij de fysieke dood. Zijn as werd verspreid over enkele plaatsen die algauw pelgrimsoorden werden. 
De leer van Boeddha
- Nirwana en karma
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‘Karma’ kennen we uit de vorige les (Hindoeïsme). Karma ontstaat volgens het boeddhisme door begeerte. Die moet opgeheven worden; de keten van samsara moet onderbroken worden. Dit is alleen realiseerbaar in nirwana. Nirwana betekent letterlijk ‘uitblazen’. Uiteraard is nirwana niet door begeerte te verwezenlijken. Elke begeerte, goed of kwaad, zal immers resulteren in karma, dat reïncarnatie noodzakelijk maakt. Nirwana is juist het resultaat van absolute begeerteloosheid, zelfs de begeerte naar nirwana moet afgelegd worden. 
Achter de schijn van het ‘zelf’ van de mens ligt niets. Er is geen diepere grond of hogere werkelijkheid. Men kan niet zeggen dat de persoonlijkheid (of ziel) wordt uitgewist, want er is nooit een persoonlijkheid geweest, die was slechts schijn. Het nirwana is de bevrijding en de werkelijkheid waar de bevrijde binnengaat. Het is geen zijn en geen niet-zijn, er wordt niets meer ervaren, dat heet geluk. Het gaat om een vorm van vrede, van verrukking, maar in feite zijn onze begrippen en taal ontoereikend om het nirwana te beschrijven. 
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- De vier edele waarheden 
Boeddha vroeg zich af waarom de stroom van lijden steeds door reïncarnaties werd vernieuwd. Hoe kon daar een eind aan gesteld worden? Na een innerlijke worsteling ontwaakt in hem het inzicht, dat hij zal verwoorden in de ‘vier edele waarheden’. Hij onderwees die voor het eerst in het hertenpark nabij Benares. 
(1) Alles is lijden. Er is lichamelijk en psychisch lijden, er zijn desillusies, er is verdriet en afmatting. Dit betekent niet dat het leven louter kommer en kwel is, er zijn ook best mooie momenten. Maar op een fundamenteler niveau is het leven lijden omdat alles onderworpen is aan de voortdurende kringloop van ontstaan en vergaan, en omdat men dat in wezen niet aanvaardt. 
(2) Oorzaak van lijden is de begeerte. Men wil zich vastklampen aan het bestaan dat juist zo vluchtig is, men lijdt aan de onmogelijkheid daarvan – als men dat al inziet. Er zijn drie vormen van begeerte: die naar zintuiglijk genot, die naar het leven zelf, en de drang om het onplezierige uit te bannen. Elke begeerte, goed of kwaad, leidt tot het groeien van het karma, waardoor we reïncarneren en het lijden blijft doorgaan. Wel is het zo dat een goed of slecht karma bepaalt of men terugkomt als duivel, geest, dier, mens of god. Die wetmatigheid heet dharma. Met dit woord wordt ook de leer van Boeddha aangeduid, het dharmawiel is het symbool van het boeddhisme. 

(3) Het begeren verwerpen of opgeven, leidt tot ultieme verlossing, tot het nirwana. Nirwana is het uitdoven van de wilsdrift, van de hang naar bestaan. Het gaat niet om totale vernietiging, maar om een ‘zijn’ in absolute vrede. Het is ook geen eeuwig leven later, men kan het al vinden in dit leven, als de passies van de gelovige volledig uitdoven en hij een volmaakte innerlijke vrede ervaart. Het opgeven van het begeren betekent meer concreet dat we de drie vergiften moeten uitbannen: hebzucht, haat, en schijn, omdat juist die het lijden veroorzaken. Deze drie moeten getransformeerd worden in niet-gehechtheid, mededogen en wijsheid. Niet-gehechtheid is dus niet hetzelfde als onverschilligheid. 
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(4) Dit bereik je door het achtvoudige pad te volgen. De acht spaken in het dharmawiel verwijzen naar dit achtvoudige pad: het rechte geloof, het rechte denken, het rechte spreken, het rechte handelen, het rechte leven, het rechte streven, de rechte ‘aandacht’, de rechte concentratie (contemplatie). Deze deugden zijn geen etappes op de heilsweg, ze worden tegelijk beoefend. Het achtvoudige pad wordt onderverdeeld in drie categorieën: wijsheid, ethiek en meditatie. 
Noem de vier edele waarheden van het boeddhisme:

Waarheid 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………..………

Waarheid 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Waarheid 3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Waarheid 4 : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Het achtvoudige pad
De acht elementen van het achtvoudige pad worden meestal onderverdeeld in drie groepen: 

Wijsheid 

1. Het rechte geloof: het erkennen van de vier edele waarheden, weten dat er geen ‘zelf’ is, dat wat ontstaat slechts lijden is en vergaat. Wie heeft ingezien dat er geen ‘zelf’ is, staat al los van het lijden, geen enkel gebeuren gaat ‘hem’ immers meer aan.
2. Het rechte denken bestaat uit drie besluiten: besluit tot wereldverzaking, tot welwillendheid, tot niet-schaden van levende wezens. 
Ethiek 

3. Het rechte spreken is spreken zonder laster, leugens, kletspraat, beschimping. Zwijgen is beter dan spreken. Als men dan toch spreekt, laat het dan zijn om mensen tot goede daden aan te zetten. 
4. Het rechte handelen. Niet doden, niet stelen, geen seksuele uitspattingen.
5. Het rechte leven. Men dient een onschadelijk beroep uit te oefenen, waarbij anderen geen leed wordt toegebracht.
Meditatie 

6. Het rechte streven. Door het bewaken van de ‘poorten van de zinnen’ (zintuigen) moet men zich weghouden van onheilzame geestestoestanden. Heilzame geestestoestanden dienen opgewekt te worden. 
7. De rechte aandacht. Alle automatisch verlopende functies zoals ademhalen, lopen, dienen bewust gemaakt te worden. Vervolgens ook de gevoelens en het denken. 
8. De rechte concentratie (meditatie) onder leiding van een gevorderde, slechts met het oog op het bereiken van het nirwana. 
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Noteer de acht paden bij het dharmawiel: 

De boeddhistische tempel
Bij een bezoek aan een boeddhistische tempel doet men de schoenen uit en hoort men bedekt gekleed te gaan (schouders en benen). Als monniken de tempel betreden horen anderen op te staan en hen respect te betuigen. Vrouwen mogen monniken niet aanraken, als dat toch gebeurt moet een monnik zich ritueel reinigen. Tibetaanse tempels hebben ook een of meerdere gebedsmolens, één draai zorgt ervoor dat de in de molen op papier opgerolde gebeden verspreid worden.

[image: image8.jpg]



Gebedsmolens: 
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Mindfulness en boeddhisme
Twee elementen uit het achtvoudige pad zijn: de rechte ‘aandacht’ en de rechte concentratie (contemplatie). Mindfulness is een ander woord voor die rechte ‘aandacht’ of ‘sati’: oog in oog staan met wat zich aandient. Mindfulness betekent aandachtig, opmerkzaam zijn in het hier en nu, zelfobservatie en observatie van wat rondom je is, zonder te hoeven oordelen en met een milde blik. Een kenmerk is de aanvaarding van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen. Tegenwoordig wordt mindfulness vaak aangeprezen om tot innerlijke rust te komen, op het werk, in ziekenhuizen, enz. Dat betekent niet dat boeddhisme wordt aangehangen, wel dat een aspect ervan wordt gebruikt ten bate van de geestelijke gezondheid van de westerse mens. Natuurlijk kan mindfulness wel de interesse naar boeddhisme opwekken. 

Het Mindfulness-based Stress Reduction programma (MBSR-program) werd in de jaren 70 ontwikkeld door John Kabat-Zinn. Hij paste dit programma toe op patiënten met chronische, vaak psychische, klachten, waardoor mensen leerden niet langer op automatische piloot te leven maar zelf de controle te nemen. 

Vind je dat je als christen mindfulness kunt gebruiken? 

Ook de Bijbel spreekt over innerlijke rust (Ps.131) 

Hoe bereik je die?

Is mindfulness hierin praktischer dan de bijbel? 

Verschillen tussen christendom en boeddhisme

In het Hindoeïsme hebben we al gezien wat karma is. Goede daden zorgen voor een goed karma; dan zul je het zowel in dit leven als in een volgend leven goed hebben. Slechte daden zorgen voor een slecht karma. Dan zul je het later slecht hebben of – volgens het boeddhisme - ervoor boeten in de hel. Dat zie je aan het leven van Angulimala. Die was ooit rover geweest, maar kreeg spijt van zijn slechte leven en werd monnik. Toch kon hij zijn karma daarmee niet ontlopen.





Lees onderstaande tekst uit de Brief aan de Romeinen en vergelijk wat hierin gezegd wordt met het verhaal van Angulimala.

Over karma

“Elke daad die men heeft gewild, in hoe geringe mate ook, zal altijd ‘rijpen’ in de toekomst en uiteindelijk een ‘vrucht’ van een vergelijkbare morele kwaliteit veroorzaken, omdat karma in de menselijke atmosfeer op een ethische manier werkt. Dus een onethische daad zal leiden tot een herhaling van een vergelijkbare daad in dit leven of in een toekomstig leven; en hetzelfde geldt voor moreel goede of onbeduidende handelingen die men wil en uit vrije wil onderneemt. Als we in spiritueel opzicht vooruitgang willen boeken – of zelfs alleen maar willen leven met een minimum aan irritatie – dan past het ons om heel voorzichtig te zijn met hoe we spreken en handelen, want er is geen enkele manier om de gevolgen ervan te ontlopen”. J. Snelling, Boeddhisme, Harmelen 1997, 39. 


Is wat in Matteüs staat een voorbeeld van iets dat door rijping een daad wordt? Of kan worden? Bevestigt dit dat we heel voorzichtig moeten zijn met ons spreken en handelen? En denken?
Wat is het verschil tussen het boeddhisme en wat Paulus in de brief aan de Galaten schrijft? 
Christelijke en boeddhistische ethiek

Uit het achtvoudige pad blijkt al dat de rechte contemplatie of meditatie gebonden is aan een juist zedelijk handelen. Alleen een meditatietechniek toepassen helpt niet, men moet ook een zuivere, gelouterde ziel hebben. De gezindheid van de gelovige is fundamenteel. Het gaat om goedheid, medelijden, in vreugde van anderen delen, gelijkmoedigheid. Goede daden moeten volbracht worden zonder daarvoor iets terug te verwachten. Er zijn vijf regels: niet doden (geen levend wezen schaden), niet stelen, niet liegen, geen seksuele uitspattingen, geen verdovende middelen. Boeddhistische teksten staan vol verhalen over wonderen en tovenarij (bilocatie, door de lucht vliegen, over water lopen, telepathie) die zoals steeds verbonden zijn met meditatie en mystiek. Voor Boeddha is het echte wonder om zichzelf door meditatie tot loutering en vrijheid te brengen. Bovennatuurlijke vermogens keurde hij als misleidend en gevaarlijk af. 
Bespreek de overeenkomsten en verschillen tussen volgende teksten.


Over begeren
In het boeddhisme is de oorzaak van lijden de begeerte. Er zijn drie vormen van begeerte: die naar zintuiglijk genot, die naar het leven zelf, en de drang om het onplezierige uit te bannen. Wat vertelt de Bijbel daarover? 

Zegt Paulus niet hetzelfde als Boeddha?


Hoe staat het met zintuigelijk genot? 


Wat zeggen de teksten hiernaast en hieronder over heftige gevoelens? 


Duid in onderstaande tekst de vier ‘ontmoetingen’ van Boeddha (of Siddharta) aan.


Duid ook aan wat Boeddha eerst probeert te doen, en wat hij daarna doet.  





Zoals een vlam, uitgewaaid door de wind, verwaaid is, 


en begrippen niet meer passen,


evenzo de van geest en lichaam van de bevrijde wijze: 


hij is niet meer in woorden te vatten. 


Schumann, Boeddhisme, 137.





“Er is een plaats […] Dat noem ik niet komen noch staan noch gaan noch streven noch geboorte. Het is zonder grond en zonder vastheid. Dat is het einde van het lijden […] Voor wie zich niet aan de dingen hecht, is er geen wankeling. Waar geen wankeling is, is rust. Waar rust is is geen begeerte. Waar geen begeerte is, is er geen komen en gaan […] daar is geen sterven en geen geboorte […] geen hier beneden, geen daarboven en geen ertussen. Dit nu is het einde van het lijden”. 


K. Jaspers, Socrates, Boeddha, Confucius, Jezus. De maatgevende mensen. 64.





Psalm 131





HEER, niet trots is mijn hart,


niet hoogmoedig mijn blik,


ik zoek niet wat te groot is


voor mij en te hoog gegrepen.


2Nee, ik ben stil geworden,


ik heb mijn ziel tot rust gebracht.


Als een kind op de arm van zijn moeder,


als een kind is mijn ziel in mij.


3Israël, hoop op de HEER, 


van nu tot in eeuwigheid.








Nadat de rover Angulimala de verwerpelijkheid van zijn roversleven ingezien had en tot de boeddhistische monniksorde toegetreden was, werd hij op een dag bij de bedelronde door Savatthi door de bewoners met stenen bekogeld. De Boeddha, die hem bloedend, met gebroken bedelnap en verscheurde pij zag terugkomen, merkte daarbij op: Verdraag het, brahmaan! De uitwerking van de daden (karma) waardoor je vele jaren in de hel zou moeten branden, de uitwerking van deze daden ervaar je nu al in dit leven. Schumann, Boeddhisme, 97.





Rom.3:23Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. 25-26Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft.





Boeddha: “Als iemand spreekt of handelt met een onreine geest, zal hij achtervolgd worden door pijn, net zoals het wiel de os volgt die de kar trekt.”





Matt.5:27Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.” 28En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. 29Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. 30En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.








Gal.6:7Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.





Boeddha: “Haat kan de haat nooit stoppen. Alleen de liefde kan haat stoppen. Dit is een oude wet.”








“Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God.” (Matt.5:44).





Boeddha: “Als in een strijd een man duizend vijanden verslaat, en als een andere zichzelf verslaat, dan is de tweede de grootste overwinnaar.”





Boeddha: “Als iemand spreekt of handelt met een onreine geest, zal hij achtervolgd worden door pijn, net zoals het wiel de os volgt die de kar trekt.”





“Als je je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niets van je over. Maar als je je laat leiden door de heilige Geest, krijg je het eeuwige leven.” (Galaten 6:8).





“Je kunt beter geduldig zijn dan sterk, je kunt beter rustig blijven dan iemand aanvallen.” (Spreuken 16:32).





Psalm 31:8-20.


8Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,


want u ziet mijn ellende,


u kent de nood van mijn ziel,


9u laat niet toe dat de vijand mij insluit,


u geeft mijn voeten de ruimte.


10Heb erbarmen, HEER,


want ik verkeer in nood,


mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,


mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,


11mijn leven verloopt in ellende,


zuchtend slijt ik mijn dagen,


door eigen schuld slinken mijn krachten,


tot op mijn botten teer ik weg.


12Bij allen die mij belagen


wek ik de lachlust,


bij mijn buren nog het meest.


Wie mij kennen zijn verbijsterd,


wie mij zien aankomen op straat


wenden zich af en ontvluchten mij.


13Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart,


afgedankt als gebroken aardewerk.


14Ik hoor de mensen over mij fluisteren,


van alle kanten dreigt gevaar.


Ze steken de hoofden bijeen


en smeden plannen om mij te doden.


15Maar ik vertrouw op u, HEER,


ik zeg: U bent mijn God,


16in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij


uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.


17Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,


toon uw trouw en red uw dienaar.


18HEER, u roep ik aan, maak mij niet te schande,


laat de goddelozen te schande staan


en verstommen in het dodenrijk.


19Zwijgen moeten de leugenaars,


die hoogmoedig en vol verachting


rechtvaardige mensen beschuldigen.


20Hoe groot is het geluk


dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,


dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,


heel de wereld zal het zien.








1 Kor.7:29-30 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is.








Rom.14:17 want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.








Hebr.12:2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
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